Beeldend kunstenaarsduo Adelheid en Huub Kortekaas, de Tempelhof, Winssen




tel iemand de vraag ‘Wie ben jij?’ en
S je krijgt in de meeste gevallen te

horen wat iemand doet, getrouwd is
of niet, wel of geen kinderen heeft. En

daarmee houdt het wel zo'n beetje op. Is
wie we zijn wat we doen en hoe we leven?

Bij sommigen lijkt dat inderdaad het geval.

Zoals bij Huub en Adelheid Kortekaas,
beeldend kunstenaars. Zij geven in alles
uitdrukking aan wie ze zijn, op creatieve
wijze in een veelheid aan verschijningsvor-
men. De basis is telkens het kiemplantje
waaruit een bloem tot bloei komt. Voor
hen schuilt in ieder mens een bloem. De
mens een bloem. Wij zijn Scheppers en wij
kunnen allemaal tot bloei komen door de
bewustwording dat wij puur natuur zijn,
deel van een groter geheel.

‘Ln every human being a golden spark is hidden’
Nelson Mandela

De Gouden Kiemplant

Hun eerste werk was destijds een groot
hart als metafoor voor de wereld die
opengaat. Zo is hun werk gegroeid,
vanuit het hart. En zo ontstond het
zaai- en pootproject ‘The Unifying
Spiritual Field’ dat de aarde als een
vredesakker verbeeldt waar de mens een
actieve rol in speelt. Immers, de mens
beschikt over een bewustzijn waarin zijn
creatieve en spirituele waarden zich
manifesteren.

Huub en Adelheid Kortekaas ontwerpen
en realiseren een Gouden Plant en
hieruit ontspruiten kleine Gouden
Kiemplanten. Het ultieme symbool van
de mens als unieke Zaailing van Moeder
Aarde. Na een spontane overhandiging
van de kleine Gouden Kiemplant aan de
Dalai Lama was de geest uit de fles, het
kiemplantje moest over de wereld worden
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gezaaid om zo de universele verbonden-
heid een gezicht te geven. De aarde als
één grote akker.

Op 10 oktober 1991 zijn de eerste van 990
kiemplantjes uitgezaaid over de hele
wereld. De overige kiemplantjes worden
nog steeds uitgezaaid naar bevlogen
mensen die een bijdrage leveren aan de
bewustwordingsprocessen en zij kunnen
ook geadopteerd worden. 6 van de 9 grote
Gouden Planten, metaforen van de
‘Spirituele Maat van de Mens’ werden
geschonken aan bijzondere mensen en
initiatieven in de wereld, zoals 0.a. Michail
Gorbatsjov, Vladimir Markariants, Nelson
Mandela, e.a.

In de uitgave Manifest Utopia, Het Leven als
Kunstwerk, schrijven Huub en Adelheid:
‘Filosoferend over het magische spel tussen geest en
materie, schrijven we 100 x het woord Plant op de
aarde en nemen hel 33-ste woord weg. Op deze
open plek ontstaat een energiestroom waarin mens
en natuur één worden. Uil deze energiestroom
groeit de ‘Spirituele Maat van de Mens’, een
Gouden Plant van 2.20m hoog. We plaatsen haar
in de tempel.

Zij wordt het manifeste symbool voor het

ontwakend nieuwe Mens- en Wereldbeeld en de
inspiratiebon voor het mondiale Zaai- en Poot-
project “The Unifying Spiritual Field of Lhe
World”. De Gouden Plant wordl metafoor voor het
spanningsveld tussen hemel en aarde en staal voor
de bewustwording van de mens voor zijn diepe
verpondenheid met de natuur en met elkaar. Het is
het teken van de potentiéle energie die oprijst uit
ons lichaam, het beeld van de verborgen innerlijke
kracht in ieder mens en zijn intrinsieke verlangen
om te groeien van donker naar licht.’

Tot bloei komen

Tot bloei komen is een fascinerend proces
waar een leven voor nodig is. L.even!

Ons wordt geleerd naar buiten te kijken
terwijl we volgens Adelheid en Huub naar
binnen moeten gaan kijken.

Tot bloei komen vraagt bewustzijn van
ieder individu. Om dat bewustzijn een
handje te helpen, zochten Huub en
Adelheid een universele beeldtaal die door
iedereen zou worden verstaan en waaraan
mensen elkaar zouden herkennen.
ledereen is zo een zaailing op die wereld-
wijde akker en we kunnen tot unieke
bloemen uitgroeien.

De evolutie manifesteert zich in ieder
mens op een andere manier, wij zijn
allemaal verbonden met die oerbron.
Samen staan we sterk, maken we de wereld
een beetje mooier. Dat is hun grondge-
dachte. De grote levensvragen daarbij zijn
‘Wie ben ik?’, ‘Wat is de zin van mijn
leven?” en ‘Hoe geef ik mijn leven vorm?’

Nemen we wel tijd om tot bloei te komen,
maken we wel leef-tijd? Of blijft het
leeftijd, een optelsom van het aantal jaren
dat we op deze planeet rondlopen?

Net als bij ieder levend wezen, vindt ook
bij ons bloei van binnenuit plaats met als
kern ons hart om tot wasdom te komen.
Het woord ‘volwassen’ wijst hier ook op.
Groei vraagt tijd om te kunnen rijpen. De
buitennatuur kan hierin voor ons als p
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leermeester en spiegel dienen. In de
buitennatuur zit een logica die ook voor
ons geldt. In wezen gaat het bij groei om
openstaan, om geraakt worden. Tot op het
bot, recht in het hart. Waardoor we geraakt
worden verschilt van mens tot mens. Voor
mij zijn mensen en natuur grote raakbron-
nen. Puurheid vinden in en achter het
zintuigelijk waarneembare. In algemene
zin hebben paradoxen voor mij een
bijzondere aantrekkingskracht. Het is alsof

evenwicht zich daarin als vanzelf ontvouwt.

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering

There is a crack, a crack in everything
That's how the light gets in

[.eonard Cohen, Anthem, 1992

Waar doorbraken gemaakt worden, vallen
vaak eerst spaanders. Bovenstaande
zinnen van Leonard Cohen zeggen dat ook,
raken eveneens aan kracht en de niet
aflatende behoefte ons naar het licht te
bewegen. Het verlangen om tot bloei te
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komen zit gewoonweg in onze natuur en
ligt, soms naast narigheid, ook binnen
handbereik. Een eenvoudige lach opent
ons gezicht, doet ons stralen, geeft onze
vreugde de vrije loop. We staan even van
binnenuit in contact met de wereld om
ons heen. Waar we onszelf openen, kunnen
licht en warmte binnenvallen, worden we
geraakt en kunnen we tot bloei komen.

Om tot bloei te kunnen komen, hebben we
ook voeding nodig, fysiek, mentaal en
emotioneel. Die fysieke component wordt
door iedereen wel herkend; we doen ons
tegoed aan fast- en slowfood, het aanbod
is enorm. Hoewel er voor de andere
componenten ook voldoende ‘te snaaien’
valt, lijken deze stiefkinderen. Hoe kan
dat? Het is toch een drie-eenheid? De
logische natuurlijke ordening raakt op
deze manier toch uit balans?
Verwaarlozing van het geheel verzwakt ons
gestel. Niet voor niets bestaat de schijf
van 5; iedereen weet dat eenzijdige
voeding ongezond is. Dat geldt ook voor

onze geest en ons gevoel.
Als we deze eenzijdig
voeden of helemaal niet,
dan stompen we af, raken
we afgescheiden van delen
in onszelf en daarmee van
het andere leven dat met
ons de aarde deelt.

‘Groeiprocessen van tere plantjes
geven de ziel nieuwe vrijheid, een
nieuwe dimensie, ruimte om te
vliegen.’

Huub en Adelheid
Kortekaas, Manifest Ulopia

Manifestaties van bloei
Initiatieven van Huub en
Adelheid voeden de
geestkracht van de wereld.
Hun levenswerk — De
Tempelhof — is een feest
van bloei. Een onwaar-
schijnlijke ruimte van
schoonheid, alsof je een
andere wereld binnenstapt.
Binnen en buiten, vorm en
inhoud komen in De
Tempelhof op organische
wijze samen.

Door het hele land en
daarbuiten staan kunstwer-
ken die uit hun hart, hoofd
en handen zijn voortgeko-
men. Bij twee bloemenvei-
lingen in Aalsmeer en in
het Westland prijken
immense bloemen: ‘De
omgekeerde bloempot’,
een bloem van 9.99 meter
hoog op een omgedraaide
bloempot, een knipoog
naar de tuinderswereld (‘hé
tuinder, jij met je chemi-
sche materialen, ik draai de
bloempot om en neem p

De Tempelhof

Huub & Adelheid Kortekaas

De Tempelhof

Haneman 2-b

6645 CA Winssen

Tel. 0487 522188

E-mail: detempelhof@huubenadelheid-kortekaas com
www.huubenadelheid-kortekaas.nl

Zie de inspirerende video over hun
leven en werk De wereld mijn tuin:
https://vimeo.com/134240916

Zie ook informatie over hun boek
Manifest Utopia in de rubriek
‘Boekenkast'.




De Wereldbloem, Aalsmeer, 9,99 m horizontaal

verantwoordelijkheid. Dit ben ik en dat
ben jij! En samen dragen we bij aan het
mooier maken van de wereld. Op een
nieuwe manier in de werkelijkheid staan
en kijken hoe jij betekenis kunt geven aan
alles wat je doet. Daar gaat het om
Anderen ontmoeten vanuit ons hart,
voorbij afkomst, religie, geld of roem.
Welke bloem ben jij?

‘De aarde lacht in bloemen.’
R.W. Emerson

Zo hebben Huub en Adelheid 99.999
MensBloemen uitgezaaid over de wereld.
Een oproep aan mensen om zich te
verbinden en een vreedzame multicultu-
rele samenleving te creéren. Je kunt zelf
hieraan meedoen (zie de kadertekst)

Op De Tempelhof, de metafysische tuin
van Huub en Adelheid ontkiemen altijd
weer nieuwe ideeén, die aan het licht
komen en die tot bloei komen in telkens

Welke bloem ben jij?
Het Quantum-Art

Zaaj-project

‘Welke bloem ben

jij?" is een ludieke

oproep aan de

wereld om het

leven weer

schoonheid en

betekenis te

geven. Er zijn

99.933

MensBloemen

gedrukt als stickers en verspreid over de

hele wereld. Huub en Adelheid Kortekaas
nodigen ons uit deze MensBloemen te zaaien
en te verspreiden als wake-up call om ons
wereldwijd te verbinden en elkaar te
inspireren tot een meer duurzame, vreed-
zame multiculturele samen-leving.

Je kunt de Mens-Bloemen in 5 kleuren en in
11 verschillende talen downloaden via:
http://www.huubenadelheid-kortekaas.nl/
files/11-bloemen_verschillende _talen.pdf en
samen met één van de 15 sec. durende
filmpjes, zoals deze: https://www.youtube,
com/watch?v=0FVadaDUg?M via social media
verspreiden.

nieuwe verschijningsvormen, zoals bij-
voorbeeld een film die ze hopen te realise-
ren. Hun leven is één groot kunstwerk en
zij inspireren ons om ook vanuit onszelf
van ons leven een uniek kunstwerk te
maken, zodat er ‘een nieuw mensbeeld
ontstaat waarin de ziel terugkeert en de
mensen stralen.’ @

Alle foto’s in dit artikel: Pepeyn Langedijk, www pepeyn.nl

Marion Damgrave (1959). Na een valse start als operatie-assistente stapte
zij over naar het maatschappelijk werk. Via verschillende opleidingstrajec-
ten ontwikkelde zij zich tot een professional in k. In haar werk
richt ze zich op persoonlijke ontwikkeling en leiderschap, bij voorkeur in
en met de natuur. In 2012 schreef zij samen met Suzanne Wollf het essay
Deaard van de leider. E-mail: Info@d. nu, web: www.damgrave.nu
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